Uitleg passend bij de liturgische schikking Advent 2024 van de website van de
protestantse kerk.
https://protestantsekerk.nl/eredienst/liturgisch-bloemschikken

Advent I

Met Kerstmis zullen we vieren dat Jezus Christus werd geboren.

Dat Gods Zoon op aarde kwam als het licht voor de wereld.

Daarom brandt er alvast een kaars in de schikking.

De takken stellen de mensen voor.

De takken lijken het licht wel te willen omarmen, maar zijn nog te ver weg.

Is het angst of twijfel dat ook mensen vaak niet dichter bij Jezus durven komen?

De takken hebben knopjes en een begin van vruchten.

Het prille begin van een nieuw leven voor de dorre takken.

Ook bij mensen die nog op afstand blijven maar wel naar het licht verlangen, is er een
pril begin van nieuw leven.

Adveqt 2

Met Kerstmis zullen we vieren dat Jezus Christus werd geboren.

Dat Gods Zoon op aarde kwam als het licht voor de wereld.

Daarom brandt er alvast een kaars in de schikking.

De takken stellen de mensen voor.

De takken lijken het licht wel te willen omarmen.

Hoewel sommige takken dichterbij het licht zijn gekomen dan vorige week,
is het niet alle takken gelukt om naar het licht te groeien.

Zoals het voor sommige mensen moeilijk is om zich open te stellen voor het Licht van
Christus.

Sommigen kronkelen en dwalen alle kanten op.

Anderen gaan stug door op hun eigen gekozen weg, zonder bij te buigen.


https://protestantsekerk.nl/eredienst/liturgisch-bloemschikken

Het water herinnert er aan dat Jezus het levende water is.
Mensen hebben Jezus nodig om te groeien en te gaan bloeien.
Een nieuw leven.

Advent II1

Met Kerstmis zullen we vieren dat Jezus Christus werd geboren.

Dat Gods Zoon op aarde kwam als het licht voor de wereld.

Daarom brandt er alvast een kaars in de schikking.

De takken stellen de mensen voor.

De takken lijken het licht wel te willen omarmen.

Ze zijn dichter bij het licht gekomen dan vorige week.

En daar in het licht wordt duidelijk hoeveel vruchten ze dragen.

Zoals in het Licht van Christus duidelijk wordt wat een mens voor goeds kan doen.
En zoals iedere boom zijn eigen soort vruchten draagt.

Zo kan ieder mens iets anders voor de wereld om hem heen betekenen.
Vandaar al die verschillende vruchten in de schikking.

Advent IV

Met Kerstmis zullen we vieren dat Jezus Christus werd geboren.
Dat Gods Zoon op aarde kwam als het licht voor de wereld.
Daarom brandt er alvast een kaars in de schikking.

De takken stellen de mensen voor.

De takken lijken het licht nu wel bijna te omarmen.

Als mensen zo hun leven dicht bij Jezus leven, in Zijn licht,



dan wordt duidelijk dat wat dor en dood leek als deze bruine bloembollen,
helemaal niet dor en dood is maar het begin van een nieuw leven.

Kerstmis

Het is Kerstmis. We vieren dat Jezus Christus werd geboren.
Dat Gods Zoon op aarde kwam als het licht voor de wereld.
Daarom brandt er een kaars in de schikking.

De takken stellen de mensen voor.

Ze omarmen het licht.

Ze bloeien en brengen vruchten voort.

Nieuwe mensen zijn het.

Wit en rein.



